
Degenen die ik lief heb, verlaat ik 
om degenen die ik lief had te ontmoeten



Mevrouw

Martha Palmaerts
echtgenote van de heer

Emiel Vannitsen
 

Lid van Samana en
van het breiclubje van ‘De Kleine Kasteeltjes’

Geboren te Guigoven op 7 februari 1936 
en is omringd door haar geliefden, zachtjes heengegaan 

in het A.Z. Vesalius te Tongeren op 13 maart 2024. 

Wij nodigen u vriendelijk uit om afscheid te nemen:

donderdag 21 maart 2024 van 19 uur tot 19.30 uur
tijdens de begroeting bij Uitvaartzorg van der Aa, 
Hasseltsesteenweg 23 te Kortessem, 
in aanwezigheid van de familie.

De afscheidsplechtigheid en de crematie
zullen plaatsvinden in intieme familiekring.
Na de crematie krijgt de asurne van Martha 
een mooi plekje in de urnenkelder op het 
kerkhof van Guigoven.

Liefdevolle echtgenote van
 Emiel Vannitsen

Fiere mama en mémé van
 André en Marina Jacques - Vannitsen
  Sophie en Joy
   Lola
   Line
  Lionel
 Benny en Kim Vannitsen - Bright
  Jay en Stefanie
   Amber
   Amélie 
   Aurélie 
   Angélie
  Jason
   Emiel
 Mathieu en Conny † Joosten - Vannitsen
  Valerie en Sven
   Sayana
  Stefanie en Jeroen
 Nico en Tilly Hermans - Vannitsen
  Siemen

De families: Palmaerts, Vannitsen, Willemans en Dubois

Met dank aan WZC De Kleine Kasteeltjes Tongeren,
Marijke van I-mens, Elly en Marie-Josée van het 
Wit-Gele Kruis en haar huisarts Dr. Chiel Hex.

Uw medeleven betuigen kan schriftelijk naar
Uitvaartzorg van der Aa, Hasseltsesteenweg 23,
3720 Kortessem of online www.uitvaartzorgvanderaa.be


